
1 

 

Zondag 17 september 2017 om  
10.00 uur in de Kerk van de Eenheid 

in Christus te Son 

Startzondag m.m.v. de Cantorij 
 

     “Stilte” 
 
 

Ik heb mij nu zo luid tot u gericht 
dat uw zwijgen is gaan klinken 
naar de stilte in een bladstil bos 
nadat er ’s nachts uit een tent 
een kind geroepen heeft en het was  
het mijne niet. Ik twijfel niet 
aan uw bestaan zo lang u tot mij 
zwijgt. Het is aan mij, u laat mij vrij 
om uit uw echoënde stilte op te staan. 
 

Willem Jan Otten 
 
INLEIDING OP DE DIENST 
 
Afkondigingen 
 

Inleiding thema  
 
Zingen:  Lied 328 (Cantorij met Gemeente) 
  (T: Huub Oosterhuis, m: Bernard Huijbers) 
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Stilte 
 
Aansteken van de tafelkaarsen 

 
Bemoediging 

Onze hulp is de Naam van de Ene 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
Gebed van toenadering – zingend:  
 
Lied 283:   In de veelheid van geluiden 
   (1,2 allen; 3 mannen; 4 vrouwen; 5 allen) 

 
2. En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
3. Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
 
4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
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5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

 
 
Zingen: Psalm 139:1,6,14 

 
6. Wanneer ik mij geborgen dacht 
in ’t vallend duister van de nacht, 
werd dan de nacht niet als het licht? 
Hier lig ik voor uw aangezicht, 
o God, hoe licht is zelfs het duister, 
de nacht een dag die blinkt van luister. 
 
14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 
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Laat ons de Heer aanroepen voor alle verdriet 
dat geleden wordt, voor alle nood in deze wereld…. 
 

Zingen:  Lied 299e Kyrie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gloria: Lied 299e 

Cantorij Allen 

De kinderen gaan naar hun eigen dienst 
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DE SCHRIFT GESPROKEN, GEZONGEN, UITGELEGD. 
 
Gebed van de zondag 

 
Eerste lezing:  1 Koningen 19:9-13a 
 
Zingen:  Lied 894 (m: Jan Jansen, t: Andre Troost) 
  (1,3 cantorij; 2,4 gemeente) 

2.Wanneer ik zoek naar zinnen en bid om een gebed, 

niet weet hoe te beginnen, niet spreek, in stil verzet, 
dan roep ik mij te binnen uw stem, o Christus – Gij, 
Gij zult eens overwinnen de tegenstem in mij. 
 
3. Wanneer ik zoek te zeggen al wat er in mij leeft 
maar zich niet uit laat leggen en zich niet open geeft, 
dan ben ik al gevonden voordat ik U niet vind; 
dan bidt met duizend monden de Geest, vol vuur en wind. 
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4. Wanneer ik zoek naar woorden is mij uw woord genoeg; 
dat woord, dat wij eens hoorden, dat woord, dat mij al droeg, 
dat zal mij blijven dragen – mij maakt geen stilte bang; 

slechts dit wilt Gij mij vragen: dat ik naar U verlang. 
 

Tweede lezing:  Matteus 4: 1-11 
 
Cantorij:    Lied 824 1. Vroeg ik mijn denken 

of God wel bestond – 
kreeg ik tot antwoord 
alleen een niet weten. 

 
2. Vroeg ik mijn voeten 
zo lang al op pad – 

wisten zij enkel 
van kuilen en stenen. 
 
3. Vroeg ik mijn handen: 
wat is er rondom – 
wisten zij enkel 
van grijpen in leegte. 
 

4. Vroeg ik mijn ogen, 
op wacht aan hun deur – 

wisten zij enkel: 
het licht is geweken. 
 
5. Vroeg ik mijn oren – 
eindelijk gehoor – 
weet ik verwonderd: 
daar is Hij, hoor: spreken. 

Verkondiging 
 

Muziek 
 
De kinderen komen terug in de kerk 
 
Zingen:  Lied 321 t: Bernard Huijbers; t: Huub Oosterhuis 

(1,6 cantorij; 2,5,7 gemeente; 3 mannen; 4 vrouwen) 
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2. (g):  
Maar als een glimp van de zon, 

een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond – 
zo is het koninkrijk Gods. 

 
3. (m): 
Stem die de stilte niet breekt, 
woord als een knecht in de 
wereld, 
naam zonder klank zonder macht, 
vreemdeling zonder geslacht. 

 

4. (v): 
Kinderen, armen van geest, 
mensen gelouterd tot vrede, 
horen de naam in hun hart, 
dragen het woord in hun vlees. 

 
5. (g): 

Blinden herkennen de hand, 
dovemansoren verstaan Hem. 
Zalig de man die gelooft, 
zalig de vrouw aan de bron. 

 
6.(c): 
Niet in het graf van voorbij, 
niet in een tempel van dromen, 
hier in ons midden is Hij, 
hier in de schaduw der hoop. 

 

7.(g): 
Hier in dit stervend bestaan 
wordt Hij voor ons geloofwaardig, 
worden wij mensen van God, 
liefde op leven en dood. 

 
 
 
AFTREDEN EN BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS 
 

Aantredend: 
Carla Poot, Penningmeester Diaconie 
Roos Grevink, Pastoraat, aanspreekpersoon 
 
Diaconale taken: alleen uitvoering, geen lid Diaconie 
Gerard Rothuizen, Algemeen bestuurslid inloophuis ’t Hemeltje te 
Eindhoven. 
Cora Rothuizen, ZWO verantwoordelijk en beheer internetsite Diaconie 
Thea Prummel,  ZWO Ondersteuning 
 
Aftredend: 

Thea Prummel,  Lid Diaconie, Verantwoordelijk ZWO 
Dirk Strasser, Algemeen bestuurslid inloophuis  ’t Hemeltje 
Floris van Nes, contactpersoon Pastoraat 
Madelon Loeffen, contactpersoon Pastoraat. 
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Zingen:  Wil je opstaan en mij volgen (Iona) 1,2 
   (t. John L Bell & Graham Maule; m. Schotse volksmelodie) 

 

 2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
   Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is? 
   Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
   Hoor je ‘t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?  

 
Dankgebed 
 
Goede God, wij danken U voor hen, 

die Gij ons geeft als werkers in uw wijngaard. 
Dank voor hen die meewerken in onze gemeente. 
Wij bidden U voor hen, die uw roepen verstaan 
ten dienste van alle mensen wereldwijd: 
Zij die helpen in het beheer van de gaven; 
zij die mensen bemoedigen  
en bouwen aan recht en gerechtigheid. 
Geef dat deze mensen hoog op zullen geven van uw toekomst, 
nooit gering zullen denken over uw kinderen op aarde. 
Omwille van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer.  
 

Gelofte 
 
.... , willen jullie de dienst als ambtsdrager in deze gemeente op 
jullie nemen, in de verwachting van Gods Koninkrijk, 
in vertrouwen op zijn Geest 
en in gehoorzaamheid aan zijn Woord? 
 
Wat is daarop jullie antwoord? 
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Bevestiging 
 

Wees dan gezegend in jullie arbeid, 
ontferm je over een ieder die God tot jullie zendt, 
wees ontvankelijk voor alles wat gebeurt 
in de wereld waarin wij leven. 
Bewaar wat je in stilte is toevertrouwd in je hart en bovenal: 
wees vrolijk voor het aangezicht van onze God, 
die je bewaren zal op al je wegen 
als in de palm van zijn hand.  
AMEN 
 
De ouderling van dienst bedankt alle aftredende ambtsdragers.  

 
Zingen:  Wil je opstaan en mij volgen (Iona) 4,5 
 
 4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 

   Wil je luist'ren als Ik zeg: "Een koningskind ben jij!" 
   Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
   en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 

 5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
   Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 

   Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
   En met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

 
 
 
DELEN VAN GAVEN IN WOORD EN DAAD 
 

Toelichting inzamelingen  
 

Voorbeden  
Elk gebed wordt afgesloten met het zingen van 367b 
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Stil gebed 
 
De gebeden worden afgesloten met het gebed dat Jezus ons 

leerde:  
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Inzameling 
 
 
Slotlied: Iona 47 de vrede van de aarde en de hemel 
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Zending en zegen  
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Zolang er ergens iemand bestaat 
met wie ik, als mens, kan spreken, 
vind ik wel een stilte midden op straat, 

een stilte die niet kan breken. 
Een kostbare stilte van zuiver glas 
dat ik zelf met mijn stem heb geslepen. 
Als ik er niet was en mijn stem er niet was 
had niemand die stilte begrepen 
 
Maar als Hij er niet was en zijn stem was er niet 
dan was van stilte geen sprake 
alleen maar van zwijgen, zo hard als graniet 
en dat kan je doodeenzaam maken. 

Maar de stilte,- dat is een tweestemmig lied 
waarin God en de mens elkaar raken. 
 
     Guillaume van der Graft 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


